Hoe blijf je in balans?

Je hebt de zorg voor een naaste maar hoe blijf je ook voor jezelf zorgen? Je geeft met liefde je tijd aan de ander maar hoe blijf je lief voor jezelf? De kunst is je balans te vinden in de dingen die energie kosten en energie geven.
Vrijdag 10 april gaan we samen aan de slag met dit vraagstuk en krijg je handvatten om zelf meer in balans te komen en/of te blijven.

De ochtend mag ik, Bert van Klaveren, begeleiden. Na de opleiding tot gymleraar heb ik 10 jaar voor de klas gestaan en daarna 19 jaar studenten opgeleid voor het vak van gymleraar. In 2017 heb ik mijn master Begeleidingskunde afgerond en ben ik mijn bedrijf de-B-van gestart. Mijn passie is om mensen in beweging te zetten zodat ze zelfstandig verder kunnen. Met plezier kijk ik uit om de 10e met jullie aan de slag te gaan!
